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Onder de terebint

Gods verlossend begin

En Ik zal vijandschap teweegbrengen...
Genesis 3:15

Via advent gaan we op weg naar het Kerstfeest. Maar dat valt niet
zomaar in onze wereld neer. Aan Lukas 2 gaat heel wat vooraf. Heel
het oude testament met al die beloften van God.
Zie Hij komt... Hij die het licht der wereld is, om te verschijnen aan
hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood.
Om onze voeten te richten op de weg van de vrede.
Die vrede begint met een oorlogsverklaring. “Ilk zal vijandschap
teweegbrengen”, zegt God. God zet na de zondeval in het paradijs
boven heel de wereldgeschiedenis dit machtige woord. Vijandschap
tussen de slang en zijn zaad én tussen de vrouw, Eva, en haar
zaad. Tussen het rijk van Satan en dat van Christus. God zet de
aanval in tegen onze afval. God mengt Zich hier verlossend,
reddend in ons mensenbestaan. God geeft de Satan en de zonde
niet het laatste woord.
In de kerstnacht zingen de engelen: Ere zij God en vrede op aarde.
Deze zang is strijdig met onze tekst. Het heil dat ons in Christus
wordt geschonken, is niet te begrijpen zonder dit begin. Want daar
staat: “lk zal vijandschap teweegbrengen”. Het gaat van God uit. Hij
zal het doen.
We worden getroost door de “moederbelofte” (zo wordt onze tekst
genoemd) als we dat mogen zien. Ik, de Here, Ik zal... Dat geeft wie
de Here vrezen de overwinning. Door Christus wordt de kop van de
oude slang vermorzeld. En wie in geloof achter Christus de goede
strijd heeft gestreden zal eenmaal de eerkroon dragen.

Lezen: Genesis 3: 1-15

Uit bijbels dagboek: “Leven door het Woord”
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KERKDIENSTEN

Zondag 1 december 2024

10:00 uur: ds. H. Roseboom, Kesteren
18:30 uur: Ds. M. Dubbeldam, Hardinxveld-Giessendam
1¢ collecte: Stichting vrienden van de Elisabethbode

(uitgeven en verspreiden van een christelijke magazine)
2¢ collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 8 december 2024

10:00 uur: Prof. dr. H. van der Belt, Woudenberg

18:30 uur: ds. A. Stijf, Ede

1@ collecte: Bartimeus

(blinden en slechtzienden deel te laten nemen aan de maatschappij)
2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 15 december 2024

10:00 uur: ds. W.M. Roseboom

18:30 uur: ds. M.J. Middelkoop, Wijk bij Duurstede
1¢ collecte: MAF Nederland

(zending en medische hulp door vliegverkeer)

2¢ collecte: Kerkrentmeesters

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Woensdag 18 december 2024

19:00 uur: dhr. Van Steenis
Kerstviering Woonzorgcentrum Avondlicht
m.m.v. Soli Deo Gloria

Zondagsschool
1 dec. Joh. 1: 29-34 Jezus is het Lam van God
8 dec. Joh. 2: 1-2 Jezus geeft vreugde

15 dec. Joh. 5: 1-18 Jezus geneest



Créche

1 dec. Jeanine en Noa

8 dec. Annette en Elin
15 dec. Daniélle en Charlotte
Schoonmaakrooster

25 t/m 29 nov: Anne en Lijntje van der Weerd
2 t/m 6 dec: Helma van Mourik, Carolien Boogert
9 t/m 13 dec: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen, Netty Pippel

OMZIEN NAAR ELKAAR

Jubileum

Op vrijdag 13 december 1974 gaven Henk Satter en Anna Satter-Blom
(Achterweg ) elkaar het jawoord. Op vrijdag 13 december 2024 hopen
ze daarom hun vijftigjarig huwelijksjubileum te gedenken. De datum
heeft hen geen ongeluk gebracht, maar reden tot dankbaarheid om met
vreugde terug te zien. Er zijn natuurlijk ook zorgen geweest, maar wat
een geluk om dan ook te kunnen vertrouwen op de Here.

We wensen hen, kinderen, kleinkinderen en allen om hen heen op een
latere datum een dankbaar feest toe. Dat Gods trouw hen voor blijft
gaan.

Zorgen
Peter van de Minkelis (Rijshoutstraat , Sliedrecht) verblijft al een aantal

weken in Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg (Pietersbergseweg
19, 6862 BT Oosterbeek). We hopen dat ook het resterende verblijf
hem goed doet.

Neeltie de Wit-Veenstra (Willem-Alexanderstraat ) kwam na enkele
weken in ziekenhuis en verpleeghuis weer thuis in Herwijnen. We zijn
God dankbaar dat dit mogelijk is en we bidden dat Hij haar blijvend
kracht geeft.

Marjan van Velzen (Waaldijk ) onderging een operatie, en mocht na een
nachtje in het ziekenhuis weer naar huis. We zijn met haar dankbaar
dat het herstel ook voorspoedig gaat.



Rob van Santen (Achterweg ) blijft tobben met de conditie van zijn
voeten. Hij is daardoor behoorlijk aan huis gekluisterd. Dat de zorg
helend mag werken en dat God in geduld en heling voorziet.

Artje van Ooijen-de Kuiper (Molenkamp ) was al een paar maanden niet
fitt. Toch was het plotseling dat ze vorig weekend moest worden
opgenomen en geopereerd aan een scheurtje in de aorta. Inmiddels
verblijft ze na de operatie in Breda weer dichterbij in het ziekenhuis in
Gorinchem. Na zeer onrustige tijden hopen we dat ze in rust kan
aansterken en herstellen. Dat de Here daarin meegaat.

De situatie van Petra Hobo-Werner (Meerenburg ) blijft wonderwel
stabiel in deze tijJden. We zijn daar met de familie dankbaar voor. En we
bidden dat de relatieve rust in het gezin zo verder gegeven mag
worden.

We hoorden van anderen, niet met name genoemd, die een operatie
ondergingen; leven in een rollercoaster van emoties; langdurig tobben;
moeilijkheden in familiekring. Dat we in alles het oog omhoog slaan en
mogen geloven dat God ons niet alleen laat.

Uit dankbaarheid |

Dank aan God die ons zo'n lange tijd gespaard en bewaard heeft. Onze
trouwtekst was: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp
komen zal. Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt
heeft (Psalm 121: vers 1 en 2).

Voor de vele kaarten en bloemen onze hartelijke dank, het was
overweldigend.

Hanny en Joop Kwakernaak

Uit dankbaarheid Il

Na mijn val heb ik veel kaarten, telefoontjes en gesprekken gehad. Heel
erg fijn en daar ben dankbaar voor. Ik dank God voor Zijn goedheid
voor mij, ook namens Bertha.

Groeten, Wim en Bertha de Jongh

Uit dankbaarheid 1lI

Blij en dankbaar ben ik voor alle hartelijkheid na mijn
ziekenhuisopname, verblijf bij mijn dochter en haar gezin en m'n
thuiskomst aan de Zworrelstraat. Voor alle post, bloemen en andere
blijken van belangstelling, de zondagschool voor de mooie foto.
Nogmaals iederéén bedankt!

Ps 116:1 Voor al het goede en gezondheid

J. van Arkel — van Driel



Uit dankbaarheid IV

Groot is uw trouw o Heer
iedere morgen aan ons weer betoond
al wat we nodig hadden, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw o Heer, aan ons betoond.

Dit mochten wij in ons 50jarig huwelijk ervaren door Zijn goedheid en
Zijn trouw.

Ook tijdens de ziekenhuisopname (operatie van Gijsbert) voelden wij
Zijn aanwezigheid en kunnen we dankbaar zijn.

Verder veel dank aan de kerkelijke gemeente van Herwijnen voor de
gebeden, vele kaarten, telefoontjes, apps en bloemen.

Het heeft ons goed gedaan, maar bovenal dank aan onze hemelse
Vader.
Gijsbert en Jannie van Houwelingen
Arkel

UIT DE GEMEENTE

BI1J DE DIENSTEN

1 december: wijziging voorganger

Voor de derde keer in een paar maanden tijd dat ik een ochtendbeurt
terug moet geven vanwege een andere verplichting. Zo langzamerhand
weten de ochtendbezoekers van kerkdiensten nog nauwelijks wie ik
ben...

Vanwege het beroep uit Dordrecht hoop ik daar op 1 december in de
Andreaskerk voor te gaan. Aangezien ik qua uiterlijk iets van mijn vader
wegheb, is er hier toch een redelijk vertrouwd gezicht op de kansel.

Hoe lees je Bijbel: Geestspraak

Lang waren in orthodoxe gemeenten veel zaken vanzelfsprekend en
nam men aan dat deze zaken overeenkomstig Gods Woord waren.
Tegenwoordig is die vanzelfsprekendheid bijna nergens meer het
geval. Er worden allerlei vragen gesteld waarom de dingen zo gaan
zoals ze gaan en hoe we met de Bijbel om moeten gaan. En dat is ook
goed, want het is altijd belangrijk om te onderzoeken of we als
christelijke gemeente wel leven naar de bedoeling van de Schrijver van
de Bijbel. Professor Henk van den Belt, ons in Herwijnen wel bekend,
heeft een mooi boek over geschreven over het lezen van de Bijbel in
onze tijd: Geestspraak, hoe we de Bijbel kunnen verstaan.




Hij gaat in op actuele gespreksonderwerpen die ook in onze gemeente
regelmatig aan de orde komen. Denk aan geweld in de Bijbel, vrouwen
als ambtsdrager of letterlijke lezing van Bijbelse verhalen. Dit jaar wil ik
daarom een paar avonden enkele hoofdstukken uit dit boek bespreken.
Voordat we als gemeente overgaan tot het beslissen over hele concrete
zaken is het goed om ons eerst te verdiepen hoe we nu de Bijbel
kunnen verstaan en gebruiken in het gemeenteleven. Dat zal in de
eerste avond centraal staan. Wanneer u hier belangstelling voor heetft,
wees dan welkom op dinsdag 3 december om 20:15 in de grote zaal
van het Kerkelijk Centrum. Als u zich even bij mij opgeeft voor 27
november, kan ik wat leesmateriaal toezenden.

Catechese: Follow Me (12-16)
In een drukke maand nog een paar rustmomenten met Follow Me: op
27 november, 4, 11 en 18 december zijn de tieners welkom om 19:00u.

Catechese: Follow Up (16+)
op 27 november, 4, 11 en 18 december hopen we elkaar om 20:00
weer te zien in het jeugdhonk aan de Achterweg.

Generatie Y-gespreksgroep (20-40 jaar)

De avond van 26 november is verplaatst haar 10 december. Om 20:00
spreken we met elkaar in de Tuinkamer verder over te manieren om
Bijbel te lezen. We zoomen vooral in op de profetische boeken als
Openbaring. Welkom!

Bijbelgesprekskring

Ook al op 10 december is de Bijbelgesprekskring, maar dan in de
ochtend van 10:00-11:30. We spreken over 1 Koningen 10:1-13 en het
bezoek van koningin Seba, een echt adventsverhaal. We lezen blz. 35
t/m 39 uit Randfiguren.

22 december: zangdienst

Om alvast in de agenda te zetten. De gezamenlijke zangdienst in
samenwerking met Soli Deo Gloria op zondagavond 22 december om
18:30. Dit keer in de Hervormde Kerk.

Ds. Wilhelm Roseboom



VERANTWOORDING

Collecten
3 nov 1® collecte € 133,10 Diaconie
2% collecte € 111,40 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 110,65 Pastoraat en prediking
6 nov 1° collecte € 85,30 Red een kind
28 collecte € 71,70 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 2.733,00 Dankdagcollecte
10 nov 1° collecte € 93,80 Diaconie
28 collecte € 95,60 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 109,40 Pastoraat en prediking
Avondm.coll € 261,30 Mercy Ships
17 nov 1® collecte € 150,10 PKN Kerk in Actie
2¢ collecte € 137,90 Kerkrentmeesters
Uitg.collecte € 142,80 Pastoraat en prediking
Voor al deze giften heel hartelijk dank.
Giften

Via de bank kerkmeesters ontvingen wij in de afgelopen periode voor
de collecten € 250,00;

Martien van Mourik ontving € 10,00 voor de kerk;

Lijntje van der Weerd ontving € 20,00 voor het kerkblad;

Via de kringloopkas ontvingen we € 35,00 voor diverse collecte
doeleinden; en € 50,00 voor de dankdagcollecte.

Voor al deze giften heel hartelijk dank

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de
periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken
en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum Naam Leeftijd Adres
10-12 W.A. van der Meijden-Kozijn 92 Waaldijk
11-12 A.C. Verploegh-van Aalsburg 101 Zworrelstraat



Bloemengroet
De bloemengroet is de afgelopen periode gegaan naar :

e Dhr Wigmans, Mijnlieflaan
Dhr van Houwelingen, Arkel
Dhr van Santen, Achterweg
Mevr van Velzen, Waaldijk
Niek van Arkel, Achterweg
Dion de Joode, Parallelweg

Kerkbalans; toezeqging al omgezet in een gift?

We zijn de Actie Kerkbalans 2024 aan het afronden en de actie voor
volgend jaar aan het voorbereiden. Nog niet iedereen heeft zijn of haar
toezegging van eerder dit jaar voor de Actie Kerkbalans 2024 omgezet
in een concrete gift. We willen daarom vragen of u dat in uw
administratie zou willen nakijken. Mocht u de gegevens van de kerk niet
zo snel bij de hand hebben:

Hervormde Gemeente Herwijnen
NL42 RABO 03280 00531 of NL10 INGB 0000950925.
Graag onder vermelding van Kerkbalans 2024.

Het kan uiteraard gebeuren dat u door omstandigheden bent vergeten
uw toezegging over te maken. Binnenkort versturen we daarom enkele
herinneringen. Mochten deze brief en uw betaling elkaar hebben
gekruist, dan kunt u de brief uiteraard als niet verstuurd beschouwen.
Mochten wij een betaling over het hoofd hebben gezien of iets
dergelijks: op voorhand onze excuses.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
College van Kerkrentmeesters

Collecteren in dienst en aan de uitgang

Zoals eerder gemeld, gaan we vanaf zondag 1 december weer
collecteren in de dienst. Dat wil zeggen de eerste en de tweede
collecte. De uitgangscollecte, de naam zegt het al, blijft aan de uitgang.
In december collecteren in principe kerkenraadsleden aan de uitgang,
vanaf 1 januari willen we dat weer gaan doen met hulp van
gemeenteleden. Wie het leuk vindt eens in de zoveel weken aan de
uitgang te collecteren, kan zich opgeven bij ouderling-kerkrentmeester
Arjo Hobo: arjo.hobo@hervormdherwijnen.nl.

Mogelijk dat we ook actief mensen gaan benaderen.
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Oproep bestuursleden Schulphulpmaatje

In Nederland kampt één op de vijf huishoudens met financiéle
problemen. Dat is in West Betuwe niet anders. De vrijwilligers van
SchuldHulpMaatje West Betuwe bieden een helpende hand om deze
problemen aan te pakken.

SchuldHulpMaatje West Betuwe is opgericht door de kerken in de
gemeente. Vandaar dat ook nu via de kerken nieuwe bestuursleden
worden gezocht. Zo blijft de betrokkenheid vanuit de kerken bestaan.
Het bestuur is op zoek naar een secretaris en naar een bestuurslid dat
zich met name wil inzetten voor de communicatie.

Wie zich wil aanmelden of meer informatie wil, kan contact opnemen
via secretaris@shmwestbetuwe.nl.

Voor algemene informatie: schuldhulpmaatje.nl/westbetuwe

Schuldhulpmaatje heeft naast een bestuur ook codrdinatoren en
maatjes, die zich inzetten om financiéle problemen op te lossen en te
voorkomen.

Financiéle bijdrage kerkblad en app
In dit kerkblad treft u een inlegvel aan, waarmee we u een bijdrage kunt
overmaken voor de kosten die we maken voor het kerkblad en voor de
kosten die zijn verbonden aan de kerkapp. De gegevens staan op het
inlegvel; u kunt ook gebruikmaken van een QR-code, die daar ook op
staat. Dus leg het vel bij de rest van wat u administratief nog moet
regelen en het komt vast goed.
U kunt uw bijdrage ook overmaken via banknummer:
NL82 RABO 03280 24643
ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen
inz. Kerkblad/Kerkapp

Hartelijk bedankt alvast!

Dankdagcollecte

De dankdagcollecte heeft tot nu toe opgebracht het mooie bedrag van
€ 2.733,00. Alle gevers hartelijk dank daarvoor. Mocht u nog een gift
willen doen, dan kan dat op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via
internetbankieren, een gift aan iemand meegeven, of via een enveloppe
in de collectezak. U kunt ook gebruikmaken van de QR-
code die u hierbij aantreft.

Het banknummer om handmatig iets over te maken is:
NL42 RABO 03280 00 531

ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen, ovv
Dankdagcollecte.
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Meubelmarkt op 1 februari

Het aanbod aan meubels bij de Kringloop-kas begint al weer aardig te
groeien. Om te voorkomen dat mensen gaan wachten tot de grote
rommelmark op zaterdag 24 mei, houden we zaterdag 1 februari een
meubelmarkt. Dat doen we op het terrein bij de Kringloop-kas. De
meubelmarkt duurt van 9.00 tot 12.00 uur. Op deze tijden is ook de
kringloopwinkel geopend.

Grote rommelmarkt op 24 mei
Om vast te noteren in uw agenda: op D.V zaterdag 24 mei hopen we
weer een grote rommelmarkt te houden. Meer informatie volgt.

Vertrouwenspersoon

Zoals bekend zijn er drie vertrouwenspersonen in onze kerkelijke
gemeente: Hanny van der Meijden, Amanda de Bruin en Jilis van
Kuilenburg. Op de site van de kerk en in het kerkblad zijn hun
contactgegevens te vinden en wordt uitleg gegeven over hun rol.

Jilis van Kuilenburg is een tijdje geleden verhuisd naar Gameren. Hij
stopt nu als vertrouwenspersoon. Gijs Pippel (Wilgenlaan) is bereid
gevonden zijn taken over te nemen. Hij heeft al eerder een belofte
afgelegd over geheimhouding et cetera.

We willen ook vanaf deze plaats Jilis bedanken voor zijn inzet als
vertrouwenspersoon. En Gijs, samen met Hanny en Amanda, veel
wijsheid toewensen in zijn functie.

Online-draaiavond

We kijken terug op een prima verlopen online-draaivond, die plaatshad
op vrijdag 8 november in dorpshuis de Poort. Fijn dat zoveel mensen
online meekeken, fijn dat er zoveel mensen in de zaal aanwezig waren.
Graag willen we iedereen die was betrokken bij de organisatie, heel
hartelijk bedanken.

Speciale dank aan alle sponsoren, die het ook dit jaar mogelijk maakten
dat we prachtige prijzen konden verdraaien. Dank ook aan de
medewerkers van dorpshuis de Poort, voor alle hulp en de prettige
contacten.

De opbrengst van de draaiavond was € 18.000,00. Dat is inclusief de
grote verloting die we afgelopen zomer hielden.

De datum voor volgend jaar is al vastgesteld: vrijdag 7 november 2025.
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Beheer collectebonnen

Rudi van Zante beheert de collectebonnen. U kunt ze bestellen op de
gebruikelijke manieren, onder meer via een formulier op de website, of
via de speciale bus in het voorportaal van de kerk.

Activiteiten

Actie voor de Voedselbank Leerdam

Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken die op welke manier dan
ook een bijdrage heeft geleverd aan de actie voor de Voedselbank.
Hetzij door het inleveren van producten, of door middel van een gift.
Ook het team van de Kringloopkas hartelijk bedankt dat wij daar ook
een inleverpunt op mochten stellen.

Hierdoor zijn wij op het mooie aantal van 6 volle kratten gekomen voor
de actie!
Ook namens de Voedselbank iedereen hartelijk bedankt!

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om producten in te leveren
voor de actie maar toch graag een bijdrage (hebben) willen leveren,
dan kunt u nog een bijdrage overmaken aan de Diaconie op
rekeningnummer: NL41 RABO 0373740026 onder vermelding Actie
Voedselbank.

Diaconie

Buurtkasten Herwijnen
De diaconieén van Herwijnen hebben 2 buurtkasten laten maken.

De eerste is geplaatst nabij Nieuwe steeg 67, de 2de in de Molenkamp
nabij nummer 7.

Een buurtkastie is bestemd om houdbare levensmiddelen en
verzorgingsproducten te delen.

Wie het nodig heeft kan een product uit het kastje nemen. Wie over
heeft kan een product in het kastje plaatsen. Het neerzetten van zo’'n
buurtkastje heeft een tweeledig doel.

Eerste doel is om mensen die in armoede leven een klein steuntje in de
rug te geven en een klein beetje bij te dragen aan het verbeteren van
hun leefomstandigheden. Aan de andere kant draagt het op deze wijze
delen van wat je kunt missen bij aan het voorkomen van
voedselverspilling. Veel voedsel wordt immers weggegooid omdat
iemand het over heeft, terwijl het best een nieuw leven zou kunnen
krijgen.
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Neem mee wat je nodig hebt!
Geef wat je kunt missen!

Vertel anderen in uw omgeving over het buurtkastje.
Graag geen producten buiten het kastje neerhangen of zetten.
Heeft u vragen, spreek een diaken aan.

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2025 Een dagboek voor jong en
oud!

Ook dit jaar weer kunt u het dagboek bestellen via de
zendingscommissie. Een aantal goede redenen om het boekje te
kopen:

» Zoals u wellicht al weet is het echtpaar Herman en Anneloes Meijer
samen met hun kinderen Ralf en Julia sinds 1 september jl. vanuit onze
gemeente uitgezonden naar Costa Rica om daar zendingswerk te
verrichten. De winst (ruim € 8 per verkocht boekje) wordt geheel
besteed aan het zendingswerk van Herman en Anneloes.

» Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen
geweest.

* Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen
en één voor jongeren.

» Met een oplage van 38.000 is ‘Een handvol koren’ het bestverkochte
dagboek van Nederland.

Interesse? U kunt het dagboekje bestellen via de zendingscommissie
tot uiterlijk 1 december 2024 bij: Paul van Leeuwen via
p.j.-van-leeuwen@hotmail.nl of 06-2828.9700

Kosten van het boekje zijn EUR 14,95 per stuk. Betaling contant of door
middel van pinnen bij aflevering van het dagboek.

Een handvol koren is niet alleen een waanrdevol
dagboek met maar liefst twee overdenkingen
per dag: éen voor volwassenen en één voor
Jongeren, maar de winst (zo'n € 270.000 per
jaan) komt ook nog eens ten goede aan de
wereldwijde verspreiding van het Evangelie.

Alle reden dus om het boekje ook dit jaar te
bestellen!

pestel bil 4°
‘p|ggtse\l)ke

zendings”
commissi®
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Zanguurtje
Op D.V. komende zondag 8 december zal aansluitend aan de

avonddienst weer een ‘zanguurtje’ worden gehouden. Hebt u/heb jij
liederen die uljij graag zingt? Laat het me dan weten. Mail naar
alexenmarleen@live.nl. Bellen kan ook naar: 0418-582439. Of via de
kerkapp. Graag uiterlijk woensdagmorgen. Alvast bedank!

Met een hartelijke (zang)groet, Alex Ruitenburg

Muzikale avond

Zangcoach Muriel Fluckiger organiseert op D.V. vrijdag 13 december
een muzikale avond met als thema “Van advent naar kerst”. Muriel is
sinds januari de dirigente van chr. gem. koor Soli Deo Gloria, dat ook
aan deze avond mee zal werken. Ook zullen een 5-tal solisten
optreden.

De avond wordt gehouden in de gereformeerde kerk aan de Achterweg
en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Dijkpraat

Beroep
Veel mensen zullen met enige verwondering hebben gehoord dat er

een beroep is uitgebracht op mij. Wat is een beroep? En wat betekent
dat nu?

Het betekent dat een gemeente, in dit geval een gemeente uit
Dordrecht, vraagt of ik daar aan hun gemeente als predikant verbonden
wil worden. Wanneer een predikant ergens vier jaar staat, is hij/zij
zogezegd beroepbaar, een andere gemeente kan dan een predikant
vragen aan hun gemeente verbonden te worden.

Nu kan vier jaar heel lang zijn, maar soms ook snel voorbijvliegen. In
ons huis werd het snel gevonden om een beroep in overweging te
nemen. Maar aan de andere kant is een predikant niet in dienst van
een gemeente, maar hoort deze voor het geheel van de kerk
beschikbaar te zijn. Schipperend tussen deze twee gedachten, heb ik
besloten na de zomer open te staan voor gesprekken, mocht een vraag
specifiek raken. Uiteraard in overleg met het thuisfront, waar inmiddels
weer met de mogelijkheid rekening werd gehouden.

Voor het vervolgens tot een officieel beroep komt heeft een gemeente
al naar de predikant in een kerkdienst geluisterd en zijn er enkele
gesprekken gevoerd voor het beroep in overweging wordt genomen.
Wanneer de predikant officieel het beroep ontvangt, is het niet zo dat hij
gelijk op de roep ingaat, het beroep aanneemt. Er is een tijd van drie
weken, in mijn geval tot 7 december, om verder kennis te maken met
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een gemeente en zo een goed beeld te krijgen. Daarnaast is er de roep
van de eigen gemeente. Een predikant kan tot het inzicht komen dat
het werk in de eigen gemeente nog door mag gaan. Hij kan, zoals dat
dan heet, bedanken voor een beroep.
Zo mag alles worden overwogen voor het aangezicht van God om na
drie weken tot een beslissing te komen.

Ds. Wilhelm Roseboom

Dijkpraat
Onrustige en vermoeiende weken in huize Roseboom. Kennismaken in

Dordrecht met gemeente, kerkenraad, mogelijke collega’s in
predikantenwerk en buurtwerk. Aan de andere kant het meeleven en de
verbondenheid uit onze gemeente die ons tegemoet komt en goed
doet. De gedachten die natuurlijk blijven malen en het werk dat zeker in
november volop doorgaat. Dan vergeet ik bijna nog de spanning van
sinterklaas bij de jongens!

De roep uit Dordrecht laat me niet koud. Een behoorlijk grote gemeente
die al lang vacant is; mooie ontwikkelingen in de pioniersplek, waar
echter theologische bezinning bij nodig is; verbinding die gezocht wordt
binnen de gemeente en buiten in de krachtwijk met veel culturele en
etnische verschillen en sociale problematiek. Heel anders en zeer
boeiend.

Hiervandaan klinkt echter ook een roep om te blijven doen wat ik doe
en we hebben het hier goed. Een vertrouwd gezicht is bij
geloofsoverdracht enorm belangrijk. Of zou het juist beter zijn wanneer
hier straks een predikant met een ander karakter het stokje overneemt
en nieuwe energie brengt? Maar een vertrek na een jaar of vijf alweer;
enige stabiliteit is toch niet verkeerd, Heer?

Het bleef nog lang onrustig aan de dijk.

Ds. Wilhelm Roseboom

AGENDA D.V.

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl

Woensdag 27 november 19:00u Follow Me
20:00 Follow Up
Dinsdag 3 december 20:15u Hoe lees je de Bijbel?
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Woensdag 4 december

Zondag 8 december
Dinsdag 10 december

Woensdag 11 december

Vrijdag 13 december
Woensdag 18 december

Zondag 22 december
2025

Vrijdag 24 januari
Zaterdag 1 februari

Zaterdag 24 mei

19:00u Follow Me

20:00 Follow Up

20:00u Zanguurtje

10:00u Bijbelgesprekskring

20:00u Generatie Y

19:00u Follow Me

20:00 Follow Up

20:00u Muzikale avond in GK

19:00u Follow Me

20:00 Follow Up

18:30u Gezamenlijke zangdienst
m.m.v. Soli Deo Gloria

Boekenmarkt en stamppot avond
Actie voor Red een kind

9:00u — 12:00u meubelmarkt op terrein
kringloopkas / Achterweg 57

9:30u — 13:00u grote rommelmarkt op
terrein kringloopkas Achterweg 57

VAN DE REDACTIE

Volgende inleverdata zijn:

6 januari
27 januari
17 februari
10 maart
31 maart
28 april
19 mei
16 juni
7 juli

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk
D.V. maandag 16 december 2024 v4ér 16.00 uur
ingeleverd te zijn bij:

e- mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl /

Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16

voor 3 weken
voor 3 weken
Voor 3 weken
voor 3 weken
voor 4 weken
voor 3 weken
voor 4 weken
voor 3 weken
voor 7 weken
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Tue Pray-Sine Voice

Staopenschitter

Gereformeerde kerk, Achterweg 15 Herwijnen. ]

Aanvang 20.00uur, toegang is gratis.




KERKBLAD Verschijnt éénmaal per 3 weken

REDACTIELEDEN Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 — 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te
verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:
+ Een gift tijdens de collecte in de kerk.

¢ Thuis sparen of meegeven aan iemand.

+ Een bedrag overmaken via de bank.

+ een gift overmaken via de KerkApp kan o0ok;
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen

Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent
per keer.

DIACONIE Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26

COLLEGE VAN Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31

PASTORAAT EN Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57
PREDIKING

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43
KERKRADIO Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34
WEBSITE www.hervormdherwijnen.nl

APP (voor leden) Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)

Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin
de kerk; € 0,70/ € 1,00
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